
Het is weer zover: een nieuwe editie van onze schoolkrant vindt de weg naar jullie mailbox. Dit
nummer is gevuld met artikels en verhalen over allerlei avonturen en activiteiten die onze
leerlingen beleven op onze school. Geniet maar mee.

Namens de ouderraad en het schoolteam willen we iedereen hartelijk bedanken voor jullie
aanwezigheid en steun tijdens ons eetfestijn. Jullie deelname heeft het evenement tot een
groot succes gemaakt en we zijn enorm dankbaar voor de enthousiaste manier waarop jullie
hebben bijgedragen. Het is dankzij jullie steun dat we in staat zijn om activiteiten te
organiseren die het welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen bevorderen. De opbrengsten
van deze dagen gaan rechtstreeks naar het ondersteunen van verschillende projecten binnen
de school, van leuke extra’s in de klas tot inspirerende activiteiten voor de kinderen.

Het schoolteam wil zeker de ouderraad bedanken voor hun enorme inzet voor, tijdens en na
deze activiteit. Zonder jullie inzet was dit alles niet mogelijk geweest.

DANKJEWEL

Nog 1 weekje volle inzet en dan kunnen we genieten van 2 weken vakantie. We wensen jullie
een fijne paasvakantie vol rust, ontspanning en mooie momenten. Geniet van de lente die de
natuur weer tot leven brengt en van de tijd die je hebt om even op adem te komen. Laten we
het laatste trimester vol energie en positiviteit ingaan!

We zien jullie heel graag terug op dinsdag 22 april voor de start van het derde trimester.

Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste lezers,
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Uitnodiging Paasklets

Verloren voorwerpen
Onze kast, waar we gevonden voorwerpen bewaren, puilt alweer uit. Heel wat spullen
worden achtergelaten in de gangen, op de speelplaats, in de refter of de turnzaal.

De voorwerpen die genaamtekend zijn, vinden hun weg naar de eigenaar snel terug.
Helaas zijn er veel kledingstukken en andere spullen waar geen naam op staat. Mogen we
daarom met aandrang vragen om alles te naamtekenen.

Van woensdag 2 april tot en met vrijdag 4 april zullen alle verloren
voorwerpen uitgestald worden onder de luifel van de
benedenspeelplaats. Neem zeker eens een kijkje.

Dank bij voorbaat!



Veertig dagen op weg

Goede God,
Wij zien vaak enkel onszelf.

We willen steeds meer en beter
en houden vast aan ons willetje.

Hierdoor zien we de anderen niet meer goed.
We vergeten te helpen,

te delen en samen te spelen.
Help ons om verder te kijken

en op te merken wie ons nodig heeft.
Ook al zijn we nog maar klein
we kunnen best solidair zijn.

Amen.

STAPPEN VAN SPIRITUALITEIT

Een wandelmeditatie

Trek de natuur in en maak eens met je kinderen in stilte een
loop- en wandelmeditatie. Leer ze bewust stappen. Help de
kinderen een weg te vinden om tot zichzelf te komen in de
natuur. Met wandelen kan je grote stappen zetten tot
innerlijke groei. Door te stappen kan je je hoofd bij beetjes
leegmaken, je zorgen aan de kant laten en alles gewoon even
trager gaan doen. Je komt dichter bij jezelf en je doet iets
goed voor je lichaam. Door in stilte in de natuur te wandelen
kan je genieten van een mooie verbondenheid met de natuur
en de omgeving. Elke stap die je zet helpt je aarden. Je voelt
het contact met jezelf versterken en je stapt in het ‘nu’. Je
voelt het leven helemaal door je heen stromen. Door te
wandelen ben je volledig aanwezig in de natuur. Je zintuigen
worden geprikkeld en gaan zich verder openstellen. De
onrust in jezelf wordt stiller.
Sta eens stil. Hoe gaat het nu met jou?
Hoe is je ademhaling?
Krijgen je voeten en je handen warm?
Voel je de aarde? 
Hoor je je eigen voetstappen?
Welke geluiden hoor je in de natuur?
Wat verwondert jou in de natuur? 

Wanneer steek jij een handje toe?
Wat doe jij voor een ander?
Kan je flink samenwerken? 
Zet je je soms in voor het goede doel?
Wanneer ben jij solidair?

Geef je iedereen een hand of een goeiedag?
Kies je voor een donderwolk of een blije lach?
Wil je steeds als eerste of vooraan in de rij? 
Vind je vrede belangrijk en leg je een ruzie bij?
Kom je op voor wie aan de kant staat? 
Help je een vriendje bij wie het wat minder gaat?
Mag iedereen die wil meespelen? 
Als je teveel hebt, kan je dan delen?
Laat je weten dat je bereikbaar bent? 
Geef je af en toe een compliment? 
Lelijke woorden spreken doe je daaraan mee 
of zeg je dat dit niet hoort en zeg je nee?

STAPPEN VAN SOLIDARITEIT

Wandelmeditatie van Tich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh was een boeddhistische monnik die
oefeningen of meditaties maakte die ons helpen om
onze gedachten los te laten. We geven je 2 oefeningen
mee.

Oefening 1
‘Breng je aandacht naar je voeten. Voel hoe ze staan.
Voel je tenen, voel je voetzool. Zet een stap en adem uit.
Daarna neem je traag een volgende stap. Concentreer je
en breng je aandacht volledig bij het stappen. Elke stap
voel je. Thich Nhat Hanh noemt het ‘de aarde kussen
met je voeten’. Je wisselt energie uit met de aarde.’

 
Stap en adem in en zeg:

 “Ik ben hier.”
 Stap en adem uit en zeg:

 “Ik ben thuis.”

Oefening 2
Een bloem bloeit bij iedere stap

‘Toen de baby Boeddha geboren werd, nam hij zeven
stappen en een lotusbloem bloeide op uit iedere
voetstap. Wanneer je loopmeditatie oefent, kun je
hetzelfde doen. Stel je een lotus, een tulp of een
madeliefje voor die opbloeit uit iedere voetstap op het
moment dat je voet de grond raakt. Als je zo oefent,
zullen je vrienden hele bloemenvelden zien, overal waar
jij loopt.’



Op 22 en 23 maart vond het tweejaarlijkse eetfestijn van onze school plaats, en wat was het een succes!
Twee dagen lang konden onze gasten genieten van heerlijke maaltijden, geserveerd met een glimlach. Met
maar liefst 850 geserveerde maaltijden kijken we terug op een fantastische opkomst.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de ouderraad en het leerkrachtenteam voor hun geweldige
samenwerking en inzet. Dankzij hen verliep alles op rolletjes en konden we onze bezoekers een smakelijke
en gezellige ervaring bieden.

Geslaagd eetfestijn 

Naast lekker eten was er ook een leuke wedstrijd! De uitdaging? De gezichten van juffen en meesters
herkennen én raden hoeveel frietjes er in totaal gebakken werden. Hoera voor Laurence Buyck! Zij bleek
een echte expert in gezichtsherkenning én frietjes-inschatting. Met haar nauwkeurige gok wint zij de
hoofdprijs: een partypakket ter waarde van €200, aangeboden door Totaal Feestverhuur. Er werd maar
liefst 202 kg en 760 gram frietjes gebakken! Ook andere prijswinnaars zijn ondertussen via mail op de
hoogte gebracht. Proficiat aan alle deelnemers en bedankt voor het meedoen!

Het was een fantastisch weekend en we kijken nu al uit naar de volgende editie. Bedankt aan iedereen die
erbij was!



Van 1 tot 31 maart vierden we de Jeugdboekenmaand. Dit jaar stond alles in het teken van
‘Tijd’. Dankzij lees - en prentenboeken, informatieve boeken, strips, ... reisden we naar het
verleden en de toekomst, droomden we weg en filosofeerden we over tijd in al zijn vormen.

De zon liet zich deze maand regelmatig zien en daar maakten we optimaal gebruik van!
Buiten samen lezen en luisteren naar verhalen werd een gezellige en rustgevende ervaring.
Om het nóg knusser te maken, schafte de school nieuwe kussentjes en lakentjes aan. Zo
konden we heerlijk neerploffen en ons helemaal verliezen in de magie van verhalen.

In alle klassen werd er enthousiast gelezen en genoten van boeken. 

Jeugdboekenmaand: een maand vol leesplezier!

De tweede kleuterklas bracht ook een bezoek aan de bibliotheek en creëerden hun eigen
mini-bibliotheek in de klas. Een prachtige manier om kinderen spelenderwijs te laten
kennismaken met boeken en lezen. Het was een maand vol verhalen, avontuur en
ontspanning. We kijken nu al uit naar de volgende editie van de Jeugdboekenmaand!



Extra Muros: Schaatsen

ZESENVIJFTIG! Zoveel kinderen stapten woensdag 12 maart op de bus richting Liedekerke
voor wat wij de leukste sportactiviteit op woensdagnamiddag vinden: IJSSCHAATSEN!

Na het lenteweertje dat van de krokusvakantie een heerlijke week had gemaakt, zag de
wereld er intussen weer winters uit. Vanop de bus zagen we een grijze hemel en dreigende
wolken. Niet dat we dat erg vonden want de schaatsbaan is overdekt en lekker … koud. Een
dikke trui en handschoenen zijn dus nodig. Wat een chaos in de schoenenruimte! En dat
hadden we eigenlijk enkel aan onszelf te danken, want bij het trappelen van ongeduld
raakten we zo opgewonden dat we begonnen te roepen als we dachten al langer in de rij te
staan dan onze vriend die net een paar ijsschaatsen had gekregen.

Nadat iedereen goed en wel op de schaatsbaan was verschenen, werd het duidelijk dat de
ene al wat handiger was op die twee scherpe messen onder de voeten dan de andere. Het
duurde niet lang of er ging een kerel van het zesde leerjaar onderuit. Enkele kinderen
zochten steun bij ‘begeleidingspinguïns’ en bleven recht, zelfs wanneer ze het diertje
betrokken bij het spelen van tikkertje waarbij je kon verlost worden door tussen de benen
te glijden van iemand die aangetikt werd. 

Na een uurtje topentertainment werden we van de schaatsbaan geroepen. De juf en de
meesters waren zichtbaar opgelucht dat we terug naar school konden keren zonder
breuken of zware valpartijen. Wij vonden de tijd net tekort maar al bij al is het goed om te
stoppen op een hoogtepunt. Eén ding is zeker: volgend jaar schrijf ik me alleszins opnieuw
in voor deze zalige activiteit!



Op 14 maart 2025 steunden een heleboel leerlingen van onze school de actie van Bednet
door in hun pyjama naar school te komen. We hielpen op die manier mee om het
wereldrecord ‘steun aan zieke leerlingen’ te verbreken. Voor deze 10de editie
registreerden zich maar liefst 231.529 mensen als deelnemers aan de actie, waarmee het
vorige record werd gebroken. We zijn trots dat we konden bijdragen aan dit grote succes. 

Iedereen was in de leukste, grappigste of comfortabelste pyjama's gekleed, wat zorgde
voor een kleurrijk en gezellig beeld in de klaslokalen. Het was niet alleen een dag van
‘gezellig in pyjama in de klas’, maar vooral van solidariteit met zieke kinderen die via
Bednet de lessen in hun klas kunnen volgen.

Bednet Pyjamadag



Wereld-Downsyndroomdag

Zoals elk jaar op 21 maart trokken weer veel van onze kinderen en leerkrachten twee
verschillende, kleurrijke sokken aan voor Wereld Downsyndroomdag. Zo toonden ze hun
betrokkenheid en steun aan de mensen met het syndroom van Down.

3 KS C

3 KS B 2B



Familienieuws

Warme maaltijden

Geboorte:
• Clément Lejour, zoontje van juf Sofie (1KSa) en broertje van César (1KSb) en Charles
(3KSc) Lejour

Overlijden:
• Liliane De Schrooder, moeder van Dimi (werkman) en overgrootmoeder van Margot
Beeckman (3A)
• Hayrullah Koyuncu, papa van Latife Zehra (4A) en Zilan (4C) Koyuncu
• Philip De Jonge, papa van Ruben De Jonge (6C)

MAANDAG
31 maart

DINSDAG
01 april

WOENSDAG
02 april

DONDERDAG
03 april

VRIJDAG
04 april

Broccolisoep

Kipfrietjes

Appelmoes

Rijst

Groentesoep

Vol-au-vent met
champignons
Sombrerogroenten

Puree

Tomatensoep

Kaasburger

Mosterdsaus

Cruditeiten

Gestoomde
aardappelen

Juliennesoep

Visfilet in brévalsaus

Wortelstamppot

MAANDAG
21 april

MAANDAG
28 april

DINSDAG
22 april

DINSDAG
29 april

WOENSDAG
23 april

WOENSDAG
30 april

DONDERDAG
24 april

DONDERDAG
01 mei

VRIJDAG
25 april

VRIJDAG
02 mei

Boerensoep

Hesp in kaassaus

Macaroni

Tomatensoep

Kippennuggets

Bloemkool

Puree

Groentesoep

Bolognaise

Geraspte kaas

Volkoren spaghetti

Aspergesoep

Kippenhaasje

Veenbessensaus

Appelmoes

Gestoomde aardappelen

Tomatengroentesoep

Vol-au-vent met champignons

Groentenmix

Rijst

Dag van de Arbeid �� Lokale vakantiedag ��



Activiteitenkalender april 2025



Kloosterstraat 29
9420 Mere
tel. : 053 / 83 75 33

Bosstraat 159
9420 Mere
tel. : 053 / 83 74 83

Kloosterstraat 81
9420 Mere
tel. : 053 / 42 53 67

Volg ons ook op Facebook of Instagram!

Hoofdschool Wijkafdeling Bosstraat Peuterhuis Anna

Meer weten?

fax : 053 / 85 73 27
email: directie@vbsmere.be
Opvang tel. : 0488 59 13 72

Opvang tel. : 0488 59 13 54

https://www.facebook.com/VBSSintJozefMere/
https://www.instagram.com/vbssintjozefmere/
https://www.vbsstjozefmere.be/
https://priesterdaenscollege.be/
https://priesterdaenscollege.be/
tel:053837533
tel:053837483
tel:053425367
https://priesterdaenscollege.be/
mailto:directie@vbsmere.be

